Als sterren konden spreken
als sterren konden zien
zou je dan vanavond
heel eventjes willen zwaaien
en twinkelen als groet
en ons hier beneden laten weten

hoe het zonder jou verder moet...

Liefdevolle herinnering aan de heer

7929 ~ 2020

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend nemen wij afscheid van
weduwnaar van Marie-Cecile Hubeau

Geboren te Leupegem op 16 auguStus 1929
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 5 december 2020

Dit meldenu

Luc (1) en Fanny Vandermeiren - Van de Mergel

Julie en partner, Louis . Charlotte en partner
Franky en Karlijn Vandermeiren - De Groote
Arnaud Laura en Willem-Jan, Anouk en August

Didier en Anja Van Steenbrugghe - Vandermeiren
Alex en Christel Vandermeiren - Van Huychem
Mathias en Febe
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Zijn broer, schoonzus, neven en nichten
De families Vandermeiren - Raes en Hubeau - De Groote

Omuwille van de huidige omstandigheden
zal de uitvaart plaatsvinden in intieme kring.

Met dank aan:
dr. Alla Antonova zijn huisarts
directie en personeel van het WZC Heilig Hart
te Oudenaarde

Rouwcorrespondentie:
Familie Vandermeiren
p/a Uitvaartzorg De Pauw Beerlegemsebaan 45 - 9630 Zwalm
online condoleren www.depauwzwalm.be

Dag pa;
Je was een man van weinig woorden,
maar als je iets zei,
was het meestal wel de harde waarheid.
Veel ben je door het oog van de naald gekropen
maar je was zo sterk en arbeidzaam,
dat jouw doorzetting het gehaald heeft.

Je klaagde nooit en hebt je lot en verliezen
waardevol gedragen, je sloeg er je steeds door.
Je hebt ons nog mooie waarheden kunnen vertellen,
die we in ons hart zullen meedragen.
Helaas moet je ons nu verlaten,
je kan nu rusten na dit lange gevecht.

Nu ben je ergens aan de overkant,
bij ons ma en broer;

Ik weet zeker dat ze je opwachten,
de koffie staat klaar.

Bedankt pa, en doe ze daar de groeten




